
   

maart 2024 Gepast

Al een hele tijd geleden waren 
we met de kantorij te gast in 
de Sint Andriesabdij in Zeven-
kerken bij Brugge. We pasten 
met onze zangworkshop mooi 
in een vergaderzaaltje op zolder. 
Op een gepast moment tussen-
door (donker buiten) maakte ik 
er deze foto.

Is dit een vierpas? Ja en nee.

Ja: onmiskenbaar is vier keer de 
passer gebruikt (vier keer ge-
past) –  vandaar. Vier hele cirkels 
dus. 

Nee: want pas als je ze in elkaar 
schuift ontstaat, als een soort 
klavertje-vier, onze bekende 
vierpas.
 
Geen ja en geen nee, maar hoe 
dan ook is dit de vierpas voor 
maart, met ons kerknieuws voor 
deze maand.    

Wim Wattel
Sint Andriesabdij, Brugge

Zeeuwse Gespreks-
kring voor Vrijzinnig 
Gelovigen

26 maart 2024 

Mevrouw Emmy de 
Kraker-Pauw is 42 jaar in 
het onderwijs werkzaam 
geweest. Zij is begonnen als 
leerkracht in het basisonder-
wijs en heeft daarna o.a. als 
docent/onderwijskundige in 
het voortgezet en speci-
aal onderwijs gewerkt, als 
opleidingsmanager in het 
Hoger Beroeps Onderwijs 
(Hogeschool Utrecht) en als 
projectleider, onderzoeker 
en onderzoeksbegeleider 
van afstudeerprojecten bij 
het Lectoraat Onderwijsex-
cellentie (HZ University of 
Applied Sciences).
In 2018 is ze gepromoveerd 
aan de Faculteit Gedrags-
wetenschappen - afdeling 
onderwijsneurowetenschap-
pen - van de Vrije Universi-
teit te Amsterdam. 
Haar proefschrift ‘Beliefs Behind Behaviour’ gaat over de rol die onze ideeën omtrent intelligentie 
en hersenen spelen bij ons gedrag. Ze geeft lezingen over onderwerpen betreffende hersenen en 
gedrag, neuromythes, enz.  Emmy is als vrijwilliger lid van de Adviesraad Sociaal Domein Middelburg. 
Deze raad adviseert het College van B&W over de beleidsstukken binnen de gehele breedte van het 
sociaal domein. Maar de meeste tijd en energie gaat met veel plezier zitten in het vrijwilligerswerk bij 
de Voedselbank Walcheren. Sinds 2008 is ze voorzitter van het bestuur, en vanuit die hoedanigheid 
verzorgt ze presentaties op scholen en allerlei organisaties en/of instellingen.
Titel van de lezing:    ‘Voedselbank Walcheren’.
Het werk van de Voedselbank Walcheren is en blijft noodzakelijk, ook hier bij ons op Walcheren. In deze presentatie wordt 
o.a. ingegaan op de doelstellingen van de voedselbank en krijgt u een indruk van alle werkzaamheden die de vrijwilligers 
(+/- 85!) door de week heen verrichten, teneinde op elke vrijdagochtend onze cliënten van levensmiddelen te kunnen voor-
zien. Uiteraard is er uitgebreid de gelegenheid om vragen te stellen. Maar ook een uitstapje naar de invloed van armoede op 
de ontwikkeling van het brein behoort tot de mogelijkheden!
We komen bij elkaar in Café Willem, Wijkcentrum Hof van Buren, Oranjelaan 17, Middelburg.
Wij beginnen met een gezamenlijke lunch (die 14,95 euro kost) om 12 uur en daarna start de lezing om 13.00 uur tot onge-
veer 14.00 uur. Als u mee wilt lunchen, wilt u dit dan opgeven bij Albert de Visser devisseraj@zeelandnet.nl
Uiterlijk op de vrijdag voor 10.30 uur voorafgaand aan de lezing.
Niet- leden zijn bij elke lezing welkom! Kosten om een lezing bij te wonen zijn voor hen 7 euro. Wel graag vooraf aan-
melden bij Albert de Visser.  Voor verdere informatie José Viveen secretaris 0641764221    jviveen@zeelandnet.nl 
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Kerkdiensten

3 maart		
Chris Vonck

10 maart	
Wim van Goch

17 maart	
Kim Magnee

24 maart	
André Meiresonne

28 maart	
Elly van Kuijk-Spaans 
(Witte Donderdag)

31 maart	
Elly van Kuijk-Spaans

7 april		
Hans Noordeman

14 april		
Joyce Ronday

21 april		
Ivo de Jong

28 april		
Anniek Lenselink

Bij de diensten

10 maart, Pastor Wim van Goch
Veertigdagentijd. Kerkelijk tellen we af (of is het op) naar Pasen.
Er wordt vanouds heel wat afgeteld in de heilige Schrift. Ook in wereldse zin rekenen we 
wat af, deze dagen. Onze bijdragen aan defensie. Koopkracht.
Financiële mee- en tegenvallers. Bijdragen aan Oekraïne, in brood en wapens.
Verschillende teksten (Prediker, Jeremia, Johannes) vertellen over tellen.
Ik zal in ieder geval mijn woorden tellen (‘hoelang duurt mijn speech’) want we hebben 
60 minuten.
( https://www.debatrix.com/nl/tools/calculator-hoelang-duurt-jouw-speech/ ) 
Ik zie u graag op 10 maart! 
Wim van Goch

Bij de dienst van 24 maart a.s.
Wie is mijn naaste?
De Veertigdagentijd is gaande. Een tijd om ons te bezinnen. Bijvoorbeeld op de vraag: 
Hoe gaan we met elkaar om? Vandaar het thema van deze dienst: Wie is mijn naaste? 
Onze naaste, de mens die bedoeld wordt in ‘naastenliefde’, de clou van het christen-
dom. Waarmee we onszelf ook een knap onmogelijke opdracht hebben gegeven. Want 
kom er maar eens om, ‘je naaste liefhebben’. En dan ook nog ‘als jezelf’. Niet te doen. En 
toch, we zouden het zo graag willen – waarmee we ons in een knap onmogelijke positie 
manoeuvreren. Ik weet eerlijk gezegd niet zo goed hoe dat moet, echte naastenliefde 
opbrengen. Te groot, te veel, te moeilijk. Wie wel trouwens? We lezen er de Bijbel maar 
eens op na: de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Overbekend, maar het verhaal 
kan je blijven verbazen en, wie weet, inspireren. 
André Meiresonne

Witte Donderdag en Paasmorgen:
Donderdagavond 28 maart, Witte Donderdag, vieren we met elkaar de maaltijd. Een bij-
zonder ritueel dat deze avond in het teken staat van de laatste maaltijd die Jezus had 
met zijn leerlingen; een maaltijd die een afscheid markeerde. Kan ook daarin iets van 
licht zichtbaar zijn?

Op Paasmorgen verwelkomen we elkaar bij het licht van 
de nieuwe Paaskaars.
We vieren dat we mogen opstaan en opnieuw mogen be-
ginnen. Ons verhaal zegt ons dat aan. Het speelt zich af in 
de tuin: de plek waar nieuw leven zich richt naar het licht, 
en daarvan groeit en bloeit.
De cantorij is er natuurlijk bij! 
U toch ook?

Elly van Kuijk-Spaans

Preekcafé
Dinsdagmiddag 9 april bent u van harte welkom om aan te schuiven aan de ‘stamtafel’ 
in de consistorie, waar we met elkaar zullen nadenken over de invulling van de dienst 
van 5 mei. Een dienst die in het teken zal staan van - hoe kan het ook anders - vrijheid! 
We starten om 14.30 uur. Koffie en thee staat klaar.
Elly van Kuijk-Spaans
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Vanuit het bestuur

Samenwerking binnen PGM verband
Het is even stil geweest rond de samenwerking met de Nieuwe Kerk Gemeente. Dat 
wil niet zeggen dat er achter de schermen niets gebeurt. We hebben met elkaar een 
kaderdocument opgesteld voor de samenwerking en dit is in beide kerkenraden goed-
gekeurd. In essentie komt het erop neer dat beide gemeenten vanuit hun eigenheid 
een grote mate van vrijheid hebben. De centrale taken hebben een faciliterend karak-
ter. Uitsluitend zaken die gezamenlijk kunnen worden beheerd zullen centraal worden 
bestuurd. Een voorbeeld daarvan zijn vermogensrechtelijke aangelegenheden. Vanuit 
beide gemeenten zijn mensen naar voren geschoven voor een werkgroep die zich buigt 
over een nieuwe plaatselijke regeling. Vanuit onze gemeente zijn dat Hugo Schorer en 
Gerlof van Hoek. 
PG orgel
Zoals bekend is er in het najaar van 2023 een deskundigen onderzoek uitgevoerd naar 
de verplaatsbaarheid van de kas van het PG orgel. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat 
de kas goed is te demonteren en weer is op te bouwen in de Nicolaikerk in Utrecht, mits 
dit door een kundig bedrijf wordt uitgevoerd. 
Nadien is door de restaurateur van ons van Vulpenorgel geconstateerd dat een aantal 
orgelpijpen in het PG orgel is doorgezakt en op termijn schade kunnen opleveren voor 
de kas of zelf een gevaarlijke situatie met zich mee kunnen brengen. Dit noodzaakt tot 
vervolgstappen. 
Het Rijksmuseum wil in maart met een plan van aanpak komen in voorbereiding op de 
demontage van het PG orgel en plaatsing van het Harenkarspelorgel. De laatstgenoem-
de orgelkas heeft tot aan de restauratie van het Rijksmuseum in het ingangsportaal van 
het museum gehangen.
In het plan van aanpak zal niet alleen aandacht worden besteed aan de technische as-
pecten, maar ook aan veiligheid, zo min mogelijk verstoring van de dagelijkse gang van 
zaken in onze kerk, communicatie en de juridische kant van de zaak. Wij houden u op 
de hoogte!

het bestuur

Brainstormsessie Werkgroep Welkom

Zoals u in de vorige Vierpas las, bestaan er verschillende ideeën om vluchtelingen te 
helpen met het leren van de Nederlandse taal, het organiseren van een bijeenkomst 
over vluchtelingenproblematiek voor de Koorkerkgemeenschap en andere bij de Raad 
van Kerken Middelburg (aangesloten kerken) en meer. Voor het inventariseren van alle 
ideeën is er maandag 26 februari een bijeenkomst geweest van de Werkgroep Welkom. 
Het was fijn met zeven mensen aan tafel te zitten, terwijl vier anderen inhoudelijke in-
put via mail hebben geleverd. Er kwamen suggesties aan de orde van jeu de boulen tot 
wereldkoken. We beginnen met te onderzoeken of en hoe enkele ideeën eenvoudig te 
verwezenlijken zijn. Het gaat dan vooral om dingen die min of meer in het verlengde lig-
gen van wat we met/bij de lunches doen. In de volgende Vierpas leest u daar meer over.

Joep, Marijke en José
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VierpasBoekpresentatie 30maart

30 maart Presentatie nieuw boek ds. Wim Jansen

Als de omstandigheden het toelaten vindt op zaterdag 30 maart de presentatie plaats 
van het nieuwe boek van onze oud-predikant Wim Jansen, en wel in boekhandel ’t Spui in 
Vlissingen. Titel en ondertitel zijn: TELKENS EEN LICHTKRING DIEPER – groei en voorbe-
stemming (Uitgeverij Intermonde). Inloop vanaf 14.00 uur, aanvang 14.30 uur.
De omslagtekst vermeldt waar het boek over gaat:

Waarom leven wij?
Kabbelt ons leven zomaar voort zonder richting of doel?
Zijn wij hier door toeval op aarde ‘geworpen’ om maar zo’n beetje te doen wat ons voor de kop 
komt?
Of heeft ons leven een bestemming, voorbestemming misschien zelfs?

De auteur vertelt over groei, ontwikkeling, ergens uitkomen, een proces van Godgeboorte.
Telkens een lichtkring dieper in de liefde.
In prettig leesbare, poëtische impressies nodigt hij de lezer uit om de eigen lichtkringen in 
het leven te ontdekken. 

De huidige Denker des Vaderlands, Marjan Slob, zal die middag te gast zijn om Wim 
Jansen te interviewen over zijn boek. Verdere sprekers: Uitgever Greco Idema (hoofdredac-
teur Volzin) en de auteur zelf. Verder muziek van de zonen Jansen en drankjes en hapjes.   
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Taakgroep diaconaat 

DOEN

Terugblik lunch met statushouders op 4 februari
Het aantal gasten bleef achter bij de verwachtingen. Jammer genoeg zijn er dit keer 
geen uitnodigingen aan statushouders in de noodopvang in Vlissingen uitgedeeld. 
Daarvoor was geen COA-medewerker beschikbaar. Hoe dan ook, soms komen er meer 
mensen dan verwacht, soms minder. In november hadden we voor laatkomers niets 
meer te eten, nu hadden we te ruim ingekocht en meegebracht. Dat blijft nog even 
puzzelen.
Onze groep vrijwilligers groeit nog steeds. We zitten nu op bijna dertig mensen die 
zich bij een lunch hebben ingezet en van plan zijn dit vaker te doen. En iedereen ver-
zint weer iets anders aardigs. Bij de laatste lunch konden we elkaar allemaal bij naam 
aanspreken, omdat een van ons iedereen voorzag van een plakker met voornaam. Ook 
stonden er zomaar lichtjes op de tafels. Kijkend naar de bezoekers viel op dat er nu 
meer gezinnen waren (ook via Vluchtelingenwerk) en sommige mensen al best aardig 
Nederlands spraken. De gesprekken waren inhoudelijk en ontspannen, de kinderen 
aandoenlijk. We zaten nu echt met statushouders aan tafel (in november kwamen er 
ook mensen die een paar dagen eerder in Nederland waren gekomen). 
Heel praktisch veranderde er ook iets. Wat was het fijn om het serviesgoed van de Wan-
delkerk en de vaatwasser te mogen gebruiken. We ervaren het als steunbetuiging aan 
ons initiatief. En voor het overige: het wonder van de Koorkerk, waarbij iedereen zich 
naar vermogen inzet, voltrok zich opnieuw. Dank!
De volgende lunch zal eind mei of begin juni plaatsvinden.

GEVEN

Opbrengst collectes januari
7 januari Vluchteling Studenten UAF € 287,75
14 januari Algemene Diaconale collecte € 120,05
21 januari Stichting de Vrolijkheid € 241,15
28 januari Stichting INLIA € 303,26
Nagekomen gift voor Kinderen in de knel € 20,-

Voorgenomen collectes maart

3 maart Vluchteling Studenten UAF
Geef gevluchte studenten en professionals de kans zich te ontwikkelen. Op slimme en 
effectieve manieren biedt UAF vluchtelingen kansen om zich verder te kunnen ontwik-
kelen op het gebied van studie en werk. De hulp bestaat uit advies, begeleiding, finan-
ciële steun en het bieden van een netwerk.
Zie voor meer informatie: https://www.uaf.nl
Geef via de collecte, GiVT, de wijkkas of rechtstreeks (Stichting voor Vluchteling-Stu-
denten UAF te Utrecht NL41 INGB 0000 0763 00 )

10 maart algemene diaconale collecte
Collecte voor het gezamenlijke diaconale werk binnen de Protestantse Gemeente Mid-
delburg (samenwerking Nieuwe Kerkgemeente – Koorkerk).
Geef via de collecte, GiVT of de wijkkas.

17 maart Inlia
Sinds de Tweede Wereldoorlog waren er nog nooit zo veel mensen op de vlucht als nu. 
En nog steeds worden velen van hen rechten onthouden en nemen de meeste staten 
niet de verantwoordelijkheid die ze zouden moeten en kunnen dragen.
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Met uw bijdrage kan INLIA: 
•	 een ongedocumenteerde asielzoeker helpen een identiteitsbewijs te krijgen 
	 (dat altijd nodig is, zowel voor een asielstatus als voor terugkeer);

•	 een asielzoeker bij terugkeer een startbijdrage meegeven voor een eigen bedrijfje;
•	 zo nodig een nieuwe asielaanvraag voorbereiden (waar advocaten geen tijd meer 
	 voor hebben, nu er zo veel op rechtsbijstand is bezuinigd);

•	 een onverzekerbare vreemdeling de medisch noodzakelijke zorg laten krijgen die niet 
	 uit het basispakket wordt vergoed, zoals een nieuwe bril of een behandeling bij de 
	 tandarts of de fysiotherapeut;

•	 het organiseren van crisisopvang voor vele honderden dakloze asielzoekers, aan wie
	 het COA in het Aanmeldcentrum Ter Apel geen bed kan bieden.

Zie voor meer informatie: https://www.inlia.nl/nl/home
Geef via de collecte, GiVT, de wijkkas of rechtstreeks: NL47 INGB 0005 8728 15 t.n.v. Stich-
ting INLIA te Groningen.

Taakgroep diaconaat

Landelijke VVP - nieuwe beleidssecretaris. 

Sinds 1 januari wordt deze functie vervuld door mevrouw Meta Floor. Meta is geen on-
bekende in de protestantse wereld. Zij werkte onder meer voor KerkInActie, met name in 
solidariteit met Palestijnen in Israël.
Zij versterkt het team met Inge Bult, bureaumedewerker, en Erik Jan Tillema, die werk-
zaamheden voor de website blijft doen.
Op de VVP website stelt Meta zich voor: https://vrijzinnig.nl/2024/01/23/meta-floor-de-
nieuwe-beleidsadviseur-van-de-vvp/
De landelijke VVP organiseert jaarlijks de Vrijzinnige Lezing, nu op 15 maart in de Geer-
tekerk te Utrecht (dicht bij station). Dit jaar een mooi (poëtisch) onderwerp. Voor meer 
informatie Vrijzinnige Lezing 2024 - Vrijzinnigen Nederland

 

Wilt u daarheen, dan kunnen we misschien gezamenlijk reizen. Neem contact op met 
Joep de Valk j.devalk@telfort.nl of 0653 391524
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Gezicht gevend Remonstrant overleden. 

Marius van Leeuwen 1947-2024
Prof. dr. Marius van Leeuwen is overleden | Remonstranten

Op 14 februari is een einde gekomen aan het leven van Theodoor Marius van Leeuwen, 
remonstrants predikant en hoogleraar aan het Remonstrants Seminarium. Velen van 
onze remonstranten zullen hem kennen.
Marius heeft een lange en veelzijdige loopbaan gehad in dienst van de Remonstranten, 
zoals hoogleraar van het seminarium, maar ook vicevoorzitter van de Raad van Kerken 
Nederland. Hij schetste zichzelf als vroom mens die leefde vanuit het evangelie van 
Jezus Christus en hij stond ook stevig in de wereld. Zijn studenten probeerde hij goed 
voor te bereiden op het werk in een geloofsgemeenschap, met aandacht voor pastoraat 
en liturgie. Marius was in alle opzichten een begenadigd schrijver. Twee van zijn boeken 
vonden hun weg bij een breed publiek: Van horen zeggen en Van feest tot feest. 

Hij was trots op de herziening van de kerkorde in 1986, welke homohuwelijken moge-
lijk maakte, als eerste kerkgenootschap in de wereld.
 
Voor wie hem gekend hebben schieten woorden tekort voor alles wat hij heeft gedaan. 
Wij gaan een betrokken, bescheiden en aimabel mens missen.



C o l o f o n
Predikant:
ds. Elly van Kuijk-Spaans
06-55810187
predikant@koorkerk.nl
Vragen/mededelingen aan de 
kerkenraad: VVHM bestuur en 
RGMZ bestuur: 
Scriba: vacant
of tweede secretaris:  Esther 
Meulblok tel.: 0113-562531 of 
emeulblok@gmail.com
Coördinerend koster: 
Henk Kappers 0118-639420
Organisten :  Martin van der 
Bent (rooster) 06 - 20543666
vdbentbol@zeelandnet.nl
Rien Balkenende, Bram de Wolf
Autodienst Els Koole
Tussen 18.00 uur en 19.00 uur is 
Els op zaterdagavond bereik-
baar op 06-19036870
Gebruik Koorkerk:
Coördinator : Janny Bil-Goud-
zwaard, gebruik@koorkerk.nl
Eindredacteur Vierpas:
Hennie Kuut
henny_kuut@yahoo.co.uk 
Vormgeving Vierpas:
Janny Bil-Goudzwaard
jannybil@zeelandnet.nl
Doorgeven ziekte,
aanvragen bezoek:
Els Koole  
joels@zeelandnet.nl
Marja Oostdijk  06-48640747
jmo@zeelandnet.nl
Financiële zaken Koorkerk
Joep de Valk 06-53391524 of 
j.devalk@telfort.nl
Joop Caljé 06-53175297 of
administratie@koorkerk.nl
Rekeningnrs. Koorkerk:
•	VK Inz. Wijkkas Koorkerkge-
meenschap Middelburg, rek.nr. 
NL52INGB 0000 2185 95    
•	Vereniging Koorkerk Middel-
burg, rek.nr. NL 35 TRIO 0788 
9579 29
• RGMZ:   rekeningnummer 
wordt vernieuwd, binnernkort 
bekend

   

Inleveren kopij voor de volgende Vierpas

Iedereen die zich betrokken voelt bij de Koorkerkgemeenschap kan informatieve, 
inspirerende en verbindende artikelen aanleveren voor de Vierpas. 
De Vierpas van april verschijnt omstreeks 31 maart 2024. 
U kunt uw artikel tot uiterlijk 22 maart per e-mail inleveren bij de redacteur, 
Henny Kuut. Haar e-mailadres is:  henny_kuut@yahoo.co.uk 
Eventueel bij het artikel te plaatsen beeldmateriaal graag in een aparte e-mail of 
bijlage. 

Films met een Ziel - Woensdagmiddag 6 maart 
Over openheid voor het onbekende

Shadowlands
De Engelse schrijver C.S. Lewis lijkt zijn leven helemaal onder controle te hebben en leidt 
als vrijgezel samen met zijn broer een ordelijk bestaan in het Oxford van de jaren vijftig. 
Hij is professor aan de universiteit, een gevierd schrijver en houdt overal in Engeland 
lezingen waarin hij spreekt over de grote thema’s van het leven. Zo weet hij o.a. dat het 
lijden zin heeft en dat we het nodig hebben om mens te worden. Het publiek hangt aan 
zijn lippen. Hij weet het allemaal mooi te verwoorden. Maar wanneer hij Joy Gresham 

ontmoet, wordt 
zijn rustige 
leventje door-
kruist door het 
leven zelf en 
gaat hij kopje 
onder in dat-
gene waar hij zo 
mooi over kan 
spreken.  
Theoloog Tjeu 

van den Berk raadt in zijn boek Mystagogie deze film aan voor de ouder wordende 
mens… 

Je moet beseffen dat je het niet redt door angstvallig het mooie vast te houden, je moet in 
beweging geraken, in je Morrisje stappen, je studeervertrekken durven achter te laten en 
proberen ‘just happy’ te zijn, wetend dat ergens het landschap zal opdoemen. There! Het 
leven zit zo in elkaar dat je kindervisoenen op je oude dag nog volledig geïntegreerd kunnen 
worden op voorwaarde dat je in Shadowlands leeft.

Woensdagmiddag 6 maart. Vanaf 13.15 inloop met koffie of thee. De film begint 
stipt om half twee om voldoende tijd te hebben voor het nagesprek o.l.v. Elly van Kuijk.
Graag opgeven bij Joep de Valk j.devalk@telfort.nl of 0653 391524


